TOELATINGSEISEN
© Jebent tussen de 18 en 40 jaar

e Je hebt een bewuste keuze gemaakt
om Jezus te volgen

e Je kerk/gemeente staat achter jouw
beslissing

e Je begrijpt en spreekt de Engelse taal

e Je bent in bezit van een paspoort dat
minimaal 6 maanden geldigis na de
datum waarop je het schip verlaat en
hebt de nodige visums in bezit

e Je werft de nodige fondsen om de
kosten aan boord te dekken, zoals
verblijf, vervoer, verzekering en
persoonlijke uitgaven

© Je stemt toe in het naleven van de

regels op het schip

STEP staat voor

Short Term Exposure Program en is een ideale kans om voor
een korte periode te ervaren wat zending is. Het programma is
zo ingericht dat je het maximale uit jouw ervaring kunt halen. In
twee maanden tijd word je ondergedompeld in allerlei soorten
bedieningen en ben je helemaal onderdeel van de bemanning en
haar opdracht. Of beter gezegd: Gods opdracht.

Wil jij dieper gaan met God en ontdekken waar Hij jou voor heeft
gemaakt? Vaar met honderden anderen de wereld rond, deel
Jezus' liefde uit. Wie weet verandert deze reis wel de koers van
jouw leven. Nieuwsgierig? Meld je aan voor STEP of kom langs
voor een kennismakingsgesprek via operatiemobilisatie.nl/step
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de volgende STEP?

Leef en werk aan boord van een schip
om kennis, hulp en hoop te brengen!



Een missionaire ervaring

die je leven verandert

Velen die jou zijn voorgegaan, getuigen van de grote impact

die STEP op hun leven heeft gehad en hoe de weg die God

met hen wil gaan, duidelijk werd. Samen met meer dan 100
bemanningsleden uit allerlei landen leef en werk je op het schip
de Logos Hope of de Doulos Hope. Je volgt een uitgebreid
studieprogramma van 2 of 3 maanden en neemt deel aan allerlei
soorten evangelisatieacties, zowel aan boord als aan wal. De
keuze is aan jou om te kiezen op welk schip je het programma wil
volgen. Waar de Logos Hope de wereldzeeén bevaart, richt de
Doulos Hope zich specifiek op de Mekong in Zuidoost-Azié.

ONTDEK WAT BIlJ JOU PAST

Elke week bestaat uit een aantal oriéntatiedagen en trainings-
sessies. Daarin leer je alles over het leven op het schip. Ook
word je getraind om je geloof te delen en ga je proeven van
verschillende bedieningen, zoals:

Activiteiten voor en door de bemanning

In zogeheten ‘passiegroepen’ krijg je de kans om nieuwe
vaardigheden te ontwikkelen. Denk hierbij aan dans, drama,
mime en muziek.

Events voor en door de crew
Dit is onderdeel van je wekelijkse routine, zoals het delen van een
overdenking, gebedsbijeenkomsten, creatieve workshops en nog veel meer.

Leven in een gemeenschap

De bemanning is afkomstig uit zo'n 60 landen. Hierdoor leer je om te gaan met
verschillen in culturen en ontdek je welke wereldbeelden er zijn. In dit alles
krijg je ook een breder begrip van wat God over de hele wereld doet en ervaar
je Zijn liefde voor alle mensen.

Praktisch dienen

Om alles draaiende te houden, werkt ieder bemanningslid zo'n 40 uur
per week. Als STEP-er help je het keukenteam, schoonmaakteamenin
de boekenwinkel. Uiteraard word je hierbij ondersteund en krijg je de

basisvaardigheden aangeleerd. Je leert dus een hoop bij!

Evangelisatie

Eén dag per week ben je onderdeel van het team dat het evangelisatie-
programma aan boord en aan wal verzorgt. Deze dag organiseer en help je
mee waar nodig. Spannend, maar je zal zien dat je steeds vrijer wordt in het
delenvan het Evangelie en dat dit ontzettend leuk is.

Vrije tijd

Ook is er tijd voor jezelf. Plan een dagje uit naar het vaste land of bezoek
samen met andere bemanningsleden prachtige bezienswaardigheden. Je
zult zien dat je al snel nieuwe vrienden maakt. Ook in de boekenwinkel en het
ontmoetingscafé kun je een praatje maken met bezoekers en getuigen van wat
God in je leven doet.

“Dit avontuur is niet in woorden
uit te drukken. Deze ervaring
neem je voor de rest van je leven
mee. Ik wist niet goed wat God
met mijn leven wilde, maar ik
weet nu wie ik ben en dat ik
geroepen ben om de genade en
liefde van Jezus te delen, overal
waar ik ga. STEP helpt je om je
angst te overwinnen, schaamte
aan de kant te zetten en Jezus
op zoveel nieuwe manieren te
leren kennen. En dat doe je hier
niet alleen, dat doe je samen
met mensen uit Japan, Afrika,
Amerika, Brazilié... van over de
hele wereld.”

DAVID (STEP’ER 2021)




